“Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan.

Je zegt: ik ben wat moe, maar op een keer dan ben je

aan je laatste beetje toe.”
Toon Hermans

Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van

Mevrouw

SLwbvicia ( Saelons

Echtgenote van de heer Patrick Lanssens

Geboren te Menen op 28 maart 1961
en onverwacht overleden in haar woning te Eeklo
op maandag 12 januari 2026.

De afscheidsdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal opgedragen worden in de
Sint-Margarethakerk te Geluveld
op woensdag 21 januari om 11 uur.

Na de uitvaart is het mogelijk de familie te condoleren.

Aansluitend wordt Patricia te ruste gebracht
op de begraafplaats te Geluveld.

Een laatste groet is enkel voorbehouden aan de familie.
Koester de fijne herinneringen diep in uw hart.

Patricia zal steeds in het hart blijven leven van

haar echtgenoot

Patrick Lanssens

haar kinderen en kleinkinderen
Ruth Lanssens

Alexandra Lanssens en Bastiaan Ginneberge
Julien
Marie
Pieter Lanssens en Olivia Declerck
Alix
Emiel
haar ouders

TRobert Saelens en tJenny Lenoir

haar schoonouders

tLucien Lanssens en TCecile Lesage

haar broers en schoonzussen

Frank Saelens en Rita Flyps en familie
Rudy Saelens en Martine Ingelaere en familie
tMartial Saelens en Magda Valcke en familie

haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
Sitra Group, Ferry Cars, Lenoir

Een woord van dank gaat uit naar

haar huisarts Dr. Indira van den Berg
haar trouwe en toegewijde huishulp
haar thuisverpleegkundigen

allen die haar genegen waren

Rouwadres:

Rouwcentrum Dennis Derveaux,
p/a Familie Patricia Saelens
Roeselarestraat 25 - 8980 Zonnebeke



