Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Henri
in de St.-Margaretha Kerk in Geluveld op vrijdag 10 februari 2023 om 10 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend wordt Henri terug herenigd met zijn echtgenote in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Geluveld.

U kan Henri een laatste groet brengen in het rouwcentrum “Dennis Derveaux”,
Roeselarestraat 25 in Zonnebeke, elke dag van 15 tot 18 uur.

Condoleren kan via www.begrafenissenderveaux.be

Rouwadres: Rouwcentrum Dennis Derveaux
p/a de familie van Henri Lamerand
Roeselarestraat 25 - 8980 Zonnebeke

Wij danken voor de goede zorgen

zijn huisarts, Dr. P. Cornardt
directie en personeel van het WZC Home Vrijzicht in Elverdinge
zijn buren, vrienden en kennissen

Uitvaartverzorging - Drukkerij “Dennis Derveaux” Zonnebeke, 051/77 00 13

Hij is de levenspartner van
‘I_ Agnes Van de Steene en familie

Hij is de pa en opa bakker van
Luc en Ann Lamerand - Pattyn

Met diepe dankbaarheid nemen wij afscheid van Dries
Fien en Michiel, @
De heer Thijs en Hanne, Tars
tJean-Marie Lamerand
Wm Febe en Tomas
Marte
Guust

Echtgenoot van mevrouw Thérese Carlier (+2007) Jean-Pierre en Caroline Lamerand - Vandenbroucke
Cyriel
Geboren in Geluveld op 11 januari 1939 Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van

en rustig ingeslapen in het WZC Home Vrijzicht in Elverdinge tE.H. Roger Lamerand

op zaterdag 4 februari 2023. tMichel en Jacqueline Lamerand - Descamps en familie
Gerard en Monique Lamerand - Ramon en familie
Stichter en bakker op rust Banketbakkerij Lamerand te Harelbeke

Lid van Okra Geluveld - Beselare

Lid van verschillende kaartersverenigingen

tRoger en tGeorgette Carlier - Degryse en familie
tHenri en Regina Carlier - Goemaere en familie
tlozef en Anna Carlier - Riem en familie

Jacky en Regine Vandenwijngaerde - Carlier en familie

De families
Lamerand - Knockaert en Carlier - Decroix

17017939 - £04.02.2023

G reis, apa baletoon

Hij was dankbaar voor het leven,
trots op zijn gezin.

Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart voor ons geklopt.
Nooit vragend, nooit klagend,
zijn pijn in stilte dragend.

Zijn ogen hebben ons
tot het laatst gezocht.

Hij was een moedige man

om van te houden.

o



